
Dag jeugdwerker,

Jeugdwerk werkt… als ze durven betogen. 

Mijn ganse politieke carrière is opgebouwd rond drie betogingen. 
De eerste betoging was er toen ik negen jaar oud was. Op het speelpleintje om de hoek hadden we ons kamp in wat
forse struiken. Prachtige plek waar we ruimte hadden voor onszelf. We deden niets wat anderen niet mochten zien
maar het feit dat anderen het niet kónden zien was al voldoende voor ons. We hadden onze eigen plek. 
Tot de mannen van de gemeentelijke groendienst met hun snoeischaren op een dag voor het kamp stonden. Op een mum
van tijd waren de struiken gehalveerd en zaten we niet langer verscholen maar vol in het zicht. Het was volgens
hun werkschema tijd voor de jaarlijkse snoei…
Vanuit de ontgoocheling kwam al snel actie. Wat geknutsel, grote papieren met teksten als ‘Blijf van ons kamp’…
én een brief aan de burgemeester. Een brief tégen het snoeibeleid van de gemeente.  Tot onze verbazing kregen we
een handgeschreven brief terug met de garantie dat ons kamp onaangeroerd zou blijven in de toekomst. Actie en
resultaat. 
En het belangrijkste: we hadden voor het eerst, als groepje klein mannen, invloed gehad. 
De tweede betoging hield ik toen ik al enkele jaren deel uitmaakte van het jeugdhuis. Jeugdhuis Punt. 
Ons jeugdhuis zat in een kelder onder een lagere school. Geen ramen, geen verluchting, het vocht liep van de
muren op drukke avonden, de sigarettenrook hing tegen het plafond,… Kortom: het perfecte jeugdhuis. Vandaag
absoluut ondenkbaar maar toen het perfecte jeugdhuis. Wij hadden niets of niemand nodig en deden ons ding. 
Tot de brandweercommandant eens een kijkje kwam nemen. Jeugdhuis toe en geen perspectief op iets nieuws. Redenen
genoeg om een doodskist in elkaar te timmeren, de lokale harmonie op te trommelen en de lokale kerstmarkt stil
te leggen door er een trage dodenmars door te sturen. Jeugdhuis ’t Punt was dood en werd begraven. De
burgemeester, nog steeds dezelfde, werd stevig door de mangel gehaald. Opnieuw reageerde hij. Niet enkel met een
schrijven maar met een uitnodiging. Een uitnodiging om deel uit te maken van het gemeentebestuur en zo een beter
jeugdbeleid te maken. “Als je denkt dat het beter kan, doe dan mee en bewijs het”. 
Lang verhaal kort: hier sta ik. Actie en resultaat. En opnieuw belangrijk: we hadden weer invloed gehad. Ditmaal
vanuit het georganiseerde jeugdwerk, met de steun van de buurt, hadden we verbinding gecreëerd op een manier die
niet te negeren was. 
De derde betoging was enkele jaren geleden toen we als schepencollege en ik als burgemeester het
personeelsstatuut wilden wijzigen. Ook hier bracht een betoging de oplossing. Het was niet nodig geweest als ik
beter had geluisterd. Het was niet nodig geweest als we een gesprek hadden gevoerd. Maar ook hier dus actie en
resultaat. 
En laat dat nu mijn oproep zijn. Onderneem actie. 
Je kan terecht bij je lokale bestuur. Sterker nog: ze hebben jullie actie nodig. 
Jeugdwerkwerkt omdat jullie mee vorm geven aan de samenleving. Ahwel, doe dat !
Mijn hart bloedt als ik zie wat het beeld van politici is vandaag maar weet dat politiek eigenlijk ook het
verlengde van jeugdwerk kan zijn: vanuit een warm hart voor de samenleving beleid maken. Beleid waarbij je het
individuele belang overstijgt en de consensus opzoekt. Beleid dat leiding geeft in plaats van de publieke poll
van de week achterna te lopen. Beleid met oog voor de mens. 

Dus als je lokale politici zo bekijkt dan weet je dat je bij hen terecht kan met jullie verzuchtingen maar beter
nog : dat je er terecht kan nog vóór je verzuchtingen hebt. Want vanuit dat contact, vanuit jullie actie, vanuit
jullie stem komt reactie. En de dialoog aangaan zorgt voor dynamiek, zorgt voor wederzijdse betrokkenheid en
vormt echt mee de buurt, je dorp en de ganse gemeente. 
Dus onderneem actie. Het klinkt zo eenvoudig maar dat is het niet. Het verbaast me steeds meer dat onvrede,
wensen en verzuchtingen zo lang in een kleine groep blijven. Daar versterkt men elkaars mening en dan plots
barst het uit. En dan is het niet genuanceerd, niet opbouwend en wordt consensus vinden moeilijk. Zoals
betogingen dus…
Velen kunnen betogen, weinigen kunnen een gesprek voeren. 
In de drie voorbeelden die ik aanhaalde was betogen niet nodig geweest als er een goed gesprek had geweest. Maar
dat vereist actie. 
Dus kom uit uw kot. Grijp de jeugdraad, de schepen van jeugd en burgemeester bij hun kraag en nodig ze eens uit. 
Het is niet enkel een oproep naar het jeugdwerk maar ook naar mijn beroepsgroep, de politiek. 
Dus bij deze een uitgestoken hand en ik zou die graag uitsteken namens alle lokale besturen en burgemeesters.
Kom het ons vertellen hoe jullie het zien, wat er leeft onder jongeren, hoe jullie denken dat je dorp, wijk of
gehucht beter kan worden voor die jongeren. Collega’s van mij die daar niet voor zouden openstaan moeten volgend
jaar in oktober maar gewoon het deksel op de neus krijgen. Een samenleving bouw je samen, van onderuit en niet
vanuit je troon in het stadhuis. 
Want voor alle duidelijkheid: wij kunnen als politici praten over samenlevingsopbouw, verbinding en consensus
zoeken maar het zijn jullie die het doen. Elke dag, elke week opnieuw. Want jeugdwerkwerkt. 
Jeugdwerk is de samenleving in het klein. Alleen is het er eentje waar je niet meteen wordt afgerekend op een
fout. Falen in het jeugdwerk mag, op je bek gaan mag, zolang je maar nadien weer opstaat en met die extra les
verder bouwt. Eigenlijk is jeugdwerk de betere vorm van samenleven als je het vergelijkt met de buitenwereld. 
Ik durf met overtuiging zeggen dat alles wat ik geleerd heb om nu al tien jaar burgemeester te zijn ik in het
jeugdhuis geleerd heb. Het is daar dat je leert de dialoog aangaan, consensus zoeken, 

Kortom, vrienden uit het jeugdwerk: onthoud niet dat betogen de oplossing is maar wel dat actie voor reactie
zorgt. En we hebben vandaag actie nodig. Meer dan ooit. 
Dus onderneem actie, laat je horen en je zal zien dat de reactie je zal bevallen. 
Samen voor een mooiere samenleving. 

Bedankt voor het jeugdwerkeffect!

Dieter Wouters, burgemeester van Wuustwezel

dinsdag 6 juni 2023


